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Zo zitten we nog kerst te vieren in 2014 en zo is 2015 al weer een paar weken oud. Tijd om de 
balans op te maken. Als bestuur zijn we vier keer bij elkaar gekomen om over het wel en wee van 
de stichting te praten. Wat gaan we doen en wie doet wat. Altijd weer een avond waarbij we 
intensief betrokken worden  en blijven bij de kinderen in Ghana.  

De wens van een face-book account was er al enige tijd en hebben we dit jaar kunnen realiseren.  

Ook in de aanloop naar Pasen zijn we actief geweest met het verkopen van paaseitjes. Dit jaar 
echter op kleinschalige wijze.  Neemt niet weg dat we weer een paar kinderen blij konden maken 
met een geitje en wat nog belangrijker is, dat ze nu naar school kunnen gaan.  

In April heeft Jolanda Steenwijk, de Nederlandse vrijwilligster die veel contact heeft met het 
kindertehuis in Damongo, ons bezocht en konden wij haar bevragen over het kindertehuis. Dit was 
voor ons belangrijk en verhelderend omdat de communicatie nog steeds erg moeizaam verliep.  

Voor Willem, Ria en de jongens was het een bijzonder jaar omdat ze samen zijn afgereisd naar 
Ghana. Ze hebben in een kleine 4 weken heel veel gezien, ontmoet en ondernomen. Tevens de 
projecten (geiten, kindertehuis, Chirazo uit House of Hope) kunnen bezoeken en soms ook 
materieel mogen uitdelen. Bijzonder was toch wel de ontmoetingen met de kinderen in het 
kindertehuis. Sommige kinderen herkenden hen nog van acht jaar geleden. Het was voor hen goed 
om face to face met Abraham, de eigenaar en oprichter van het kindertehuis, te kunnen praten. 
Een zeer bijzondere ervaring rijker zijn Willem, Ria en de jongens gezond terug gekeerd naar 
Nederland om het werk voor de stichting te mogen voortzetten. 

Verschillende adoptiekinderen hebben van hun Nederlandse adoptiegezinnen een pakketje in 
ontvangst mogen nemen. Ze waren erg blij en dankbaar. Alle adoptiegezinnen hebben inmiddels 
het emailadres van hun adoptiekind ontvangen. Ze kunnen nu rechtstreeks met hen in contact 
treden.  

Zoals aangegeven is het gelukt om door middel van een grote gift een laptop met alle benodigde 
software en programma’s aan te kunnen schaffen en te overhandigen aan Chirazo in Ghana.  
 

Verder heeft de stichting zich wederom kunnen en mogen profileren in de gemeente de Wolden, 
door deel te nemen aan het Millenniumplatform de Wolden. We hebben op de oranjemarkt 
gestaan met een stand en een presentatie in het gemeentehuis gegeven aan alle raadsleden.  

Elsbeth en haar man Daniel hebben een gezonde zoon gekregen, die gewoon mee vergaderd. Zo 
zijn we dankbaar dat we allemaal in goede gezondheid ons hebben mogen inzetten voor de 
stichting. Wie weet wat 2015 ons gaat brengen.                                                                      RdL 01-15 


