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Ja, al weer een jaar voorbij. Een jaar wat snel voorbij is gegaan. Een jaar wat enerzijds rustig is 

geweest en anderzijds roerig.  Rustig omdat we dezelfde activiteiten hebben gerealiseerd als in 

voorgaande jaren en roerig omdat we even een pauze hebben ingelast voor wat betreft de 

financiering aan het kindertehuis in Damongo.  Contact is moeizaam en we hadden veel vragen 

waar we graag een antwoord op wensten. Dat heeft de nodige onrust gegeven.   

We mochten als bestuur 4 x bij elkaar komen om te brainstormen, beslissingen te nemen, ideeën 

uit te wisselen en plannen concretiseren in acties. We zijn dan ook dankbaar dat we naast onze 

gezinnen en banen dit werk mogen en kunnen doen. De ervaring van de afgelopen vijf jaar heeft 

ons geleerd dat de stichting een kleinschalige stichting zal blijven. We hebben dan ook besloten 

geen samenwerking aan te gaan met een andere stichting die ook werkzaam is in Ghana. 

Vlak voor Pasen hebben we een verkoopactie van de paastulbandcake kunnen realiseren. 

Wederom met vrijwilligers en medewerking van de C1000 te Zuidwolde. Van deze opbrengst (+ 

opbrengst vrouwenspecial Beth‐El)  heeft Joke Yakubu 20 fietsen en accessoires kunnen kopen 

(sloten en mandjes) en 25 geiten voor arme gezinnen (Het overige geld voor de geiten is gebruikt 

voor het vervoer, vaccinaties van de geiten en touwen om de geiten mee vast te binden). Het 

helpt niet alleen de kinderen om naar school te gaan maar het is ook een getuigenis naar de 

omgeving ‐ de kerk die geïnteresseerd is en investeert in het onderwijs voor kinderen. Joke liet 

weten dat in één van de dorpen, alle kinderen uit de kerk naar school gaan en ook goed presteren 

en dat is mede dankzij de geiten en de fietsen. Een van de kinderen vertelde Joke dat de geit die 

hij heeft gekregen een paar jaar geleden, heeft voorzien in al zijn kosten voor school. Hij gaat nu 

naar het voortgezet onderwijs en had een fiets nodig om naar een ander dorp te fietsen. Die fiets 

heeft hij ook van de opbrengst van die ene geit gekocht, geweldig he? Daar doen we het voor! We 

hebben weer diverse giften mogen ontvangen die we als stichting voor een project mogen 

gebruiken. Dankbaar zijn we voor al die gulle gevers. Dan nog de maandelijkse donateurs voor een 

adoptiekindje, eigenlijk voor het kindertehuis in Damongo. Deze mensen krijgen en nauwelijks iets 

voor terug. Toch hebben wij deze donateurs eind 2011 een CD met een klein kort filmpje van hun 

adoptiekind kunnen overhandigen. Na enkel foto’s van het afgelopen jaar nu audio en visueel 

materiaal. Twee kerken (zondagsschool) hebben geld ingezameld voor de Ghanese kinderen. Ook 

is een verzoek gekomen om de studiekosten voor een oud bewoner van het kindertehuis te 

betalen. Dit is eveneens gerealiseerd. Zo kan hij zijn vervolgopleiding afmaken wat hem een goede 

kans biedt op een goede baan.  

Wat de PR betreft hebben we een rustig jaar gehad. We hebben één presentatie mogen geven op 

de vrouwen‐special in februari 2011.  

We hebben in het jaar 2011 bedrag van ………………………………… aan giften mogen ontvangen.  

Wij; Elsbeth, Eline, Willem en Ria mogen terugkijken op een goed en vruchtbaar 2011.  

 


